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in de wind

liedjes over varen en de zee

lemniscaat







Schuitje varen, theetje drinken,

varen we naar de Overtoom.
Drinken we zoete melk met room,
zoete melk met brokken.

Kindje mag niet jokken.




Kom hier Rosa,
je bent mijn zusje, je bent mijn zusje.
Kom hier Rosa,

je bent mijn zusje, ja, ja.










Schipper, mag ik overvaren,

ja of nee?

Moet ik dan een cent betalen,

ja of nee?







S

e -

Wie nog nooit geyarer

seeman leeft.

Varen, vaten-ovet. de baren.
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Berend Botje ging uit varen,
met zijn scheepje naar Zuidlaren.

De weg was recht, de weg was krom.

Nooit kwam Berend Botje weerom.







Heb je van de zilveren vloot wel gehoord,
de zilveren vloot van Spanje?
Die had er veel Spa;inse matten aan boord

en appeltjes van fOranje_!

Y



Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein, zijn naam is klein.
Zijn daden bennen groot,
zijn daden bennen groot.
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[ Hij heeft gewonnen de zilveren vloot!
i Hij heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot!



